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“De liftster met de harige handen”

“Ik wil jullie waarschuwen voor een groot gevaar. De komende weken moeten jullie echt voorzichtig
zijn en jullie vriendinnen, vrouwen en dochters verwittigen. Een vriendin van één van mijn collega’s
ging vorige week naar de film in Kinepolis. Toen de film gedaan was en ze naar haar auto op de
parking van de Heizel ging, zag ze een oud vrouwtje achter in haar auto zitten. Ze herinnerde zich
nochtans dat ze haar auto had gesloten. Boos stapte ze erop af en vroeg ze aan het vrouwtje wat dat te
betekenen had. De oude vrouw legde uit dat ze naar de film was gegaan en dat haar kleinzoon, die
haar zou ophalen, niet was komen opdagen. Omdat ze bang was om alleen op die verlaten parking te
wachten, was ze in een auto gestapt om op de eigenaar te wachten en om hulp te vragen. Ze zag er
erg verdrietig uit en vroeg aan de vriendin van mijn collega om haar naar huis te brengen. Eerder uit
beleefdheid dan uit medelijden, ging ze akkoord. Het oude vrouwtje moest haar wel de weg tonen.
Onderweg verliep alles goed, tot het vrouwtje haar vroeg linksaf te slaan en daarbij naar het straatje
wees waar ze heen moesten. De vriendin van mijn collega zag in haar ooghoek dat de wijzende hand
niet die van een oud vrouwtje vol rimpels en vlekken was, maar wel een grote, behaarde hand. De
hand van een man! Ze begreep meteen dat de vrouw niet was wie ze zei. De vriendin van mijn collega
raakte in paniek. Ze zag een bus op haar afkomen, reed ertegen, rende weg uit haar auto en vroeg de
buschauffeur om hulp. Toen ze terug bij de auto kwamen, was de oude vrouw echter verdwenen. Ze
belden de politie, die de plaats onderzocht. Bij het openen van de koffer vonden ze vuilniszakken, een
flesje chloroform en een kettingzaag. De politie had al snel door dat de slachter van Bergen in Brussel
was! Dit is echt gebeurd, vertel het dus door aan jullie naasten en wees voorzichtig!”
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