
 

 

 
 
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Podcast „Ankommen in der Berufswelt” („Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp“) 
 
 

Từ vựng 

Tập 4: Cô giáo Yichun 

 
die Ästhetik: Học thuyết về cái đẹp (mỹ học) 

 

die Bambusmappe: C ặp bằng tre để đựng các vật dụng và tài liệu 

freiberuflich: Làm việc độc lập, hành nghề tự do v/d như nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ hoặc 

giảng viên 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Triết gia người Đức (27/08/1770–14/11/1831) 
 

die Inschrift: Chữ khắc, v/d như trên đá, kim loại hay gỗ  
 

der Pinsel: Dụng cụ để vẽ, viết dung dịch, v/d như mực hoặc mầu vẽ (bút lông) 

das Qigong: Một hình thức của Trung Quốc để thiền, tập trung và vận động cho cơ thể và tinh 

thần (khí công) 

der/die Sprachtandempartner/-in: Người cùng luyện ngôn ngữ 
 

taub: Những người không thể nghe được (điếc) 
 

die Tinte: Dung dịch mầu để viết (mực) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


